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Beste Kamerleden,

Dank voor de uitnodiging om een position paper in te sturen! Ik wil het over drie belangrijke onderwerpen hebben. Aanbesteden, de huidige opleidingen en de manier waarop we nu jongeren betrekken bij het maken van beleid en de hulpverlening zelf. Misschien is het wel handig om te zeggen dat ik twee petten draag: ik ben een ervaringsdeskundige jongere, maar ook een hulpverlener in opleiding. En dankzij die opleiding herken ik veel zaken die in de jeugdhulpverlening gebeuren. Maar of dat nu allemaal goed is… 

Kappen met aanbesteden
[bookmark: _GoBack]In de eerste plaats is het een goed idee om bij elke gemeente te stoppen met het aanbesteden van jeugdhulpverlening. Het is namelijk geen vrije markt en we hebben niet te maken met bedrijven, maar met zorgaanbieders. Nu is er sprake van een ‘race to the bottom’ waar gemeenten blijven proberen om zo laag mogelijke tarieven voor hulp af te spreken en daarmee zoveel mogelijk gezinnen te ‘helpen’. Alleen help je hier niemand mee. Het zorgt voor financiële onrust bij zorgaanbieders, bij medewerkers en uiteindelijk ook weer bij gezinnen. Dus ik zeg: kap ermee! Maak duidelijke, meerjarige afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders. En zorg dat die afspraken uitgevoerd worden en eventueel aangepast worden als het nodig is. Zodat voor iedereen duidelijk is wat je van elkaar kan verwachten.

Nieuwe, betere opleidingen
Met organisaties die in rustig vaarwater terecht zijn gekomen, kunnen we naar de opleidingen gaan kijken. Want ik ben dit jaar toch wel erg geschrokken van mijn opleiding Social Work. Ik ben daar mee begonnen met een enorme intrinsieke motivatie: jongeren helpen en ondersteunen waar het nodig is. Hoe intensief dan ook. En ik hoopte de vaardigheden te leren om dat te kunnen doen. Met bevlogen docenten en mede-studenten. Maar niets is minder waar. Het draait allemaal om geld. En het stampen van regels, protocollen en methodieken. Het gaat helemaal niet meer om mensen. En wat zij nodig hebben. Hoe je daar achter kan komen. En hoe je het gesprek voert. Dat staat volledig buiten spel. Want het is blijkbaar niet belangrijk genoeg. Waarom laten we studenten en professionals niet meer denken, maar alleen maar handelen? Waarom vinden we het belangrijk dat professionals zoveel over geld leren? Volgens mij werkt dat alleen maar tegendraads. Het komt zelf voor dat hulpverleners tegen jongeren zeggen ‘hoeveel ze wel niet kosten’. Dan ben je niet meer van deze wereld. Onzinnig en niet helpend. Daarom stel ik voor dat we de opleidingen helemaal op z’n kop gooien. De bedoeling weer terugbrengen. En vooral jongeren en ouders de ruimte geven om aan te geven wat zij belangrijk vinden in de hulpverlening. Zodat we daar in de opleidingen meer rekening mee kunnen houden. Het gaat uiteindelijk om hen.

‘Plofparticipatie’
Dat betrekken van jongeren en ouders zou ook veel meer en intensiever moeten. Want participatie is nog lang niet vanzelfsprekend. Hoe vaak je wel niet wordt uitgenodigd voor een sessie hier, een vergadering daar. Het houdt niet op. Tegelijk zijn het vaak eenmalige momenten. Jongeren zijn gehoord en beleidsmakers en bestuurders kunnen weer verder. Ik noem dat ‘plofparticipatie’. Een snelkookpan waarin geen rekening wordt gehouden met de ideeën die jongeren (en ook ouders) hebben. Dat moeten we veel serieuzer nemen. En hen - altijd - bij beslissingen betrekken. Zodat jeugdhulpverlening ook echt van jongeren en ouders wordt. Dat zal waarschijnlijk al een hoop oplossen. Kamerleden, zetten jullie een eerste stap?


