Meer overeenkomsten dan verschillen
Je verplaatsen in de denkwereld van anderen kan heel lastig zijn. Als ik met mijn klasgenoot met dezelfde woonplaats, zelfde culturele achtergrond en vergelijkbare opvoeding praat, is het makkelijk om op één lijn te komen over een heleboel onderwerpen waarover we praten. Als ik echter praat met een klasgenoot die later in Nederland is komen wonen, een andere culturele achtergrond heeft meegekregen of wordt opgevoed op een manier die door sommigen als 'vreemd' wordt beschouwd, gaat dit wat lastiger. Zo vind ik het lastig te begrijpen wanneer een klasgenoot tijdens een discussie na de aanslag in Nice door de klas schreeuwt: "Alle moslims zijn terroristen en dat komt door de islam!". Dat verschillende mensen anders denken is normaal en in veel gevallen zelfs positief. Het wordt pas een probleem als mensen zich anders gaan voelen.
Zelf zit ik op een multiculturele school. In de klas kunnen discussies al vrij snel uitlopen op een discussie tussen culturen, tussen verschillende manieren van kijken naar de wereld. Dit zijn momenten waarop ik veel leer. Door te horen hoe iemand anders naar de wereld kijkt, leer je zelf de wereld kritisch op een andere manier te bekijken. Problemen ontstaan wanneer mensen zich van elkaar gaan vervreemden.
In dezelfde discussie in mijn klas, na de aanslag in Nice, maakt een andere klasgenoot duidelijk dat hij ervan overtuigd is dat de Verenigde Staten de media proberen te manipuleren om de islam zwart te maken. Een opvatting die door de meeste klasgenoten niet werd gedeeld, maar dat zou nog geen reden moeten zijn voor deze klasgenoot om zich 'anders dan anderen' te voelen. Toch gebeurt dit soms wel. 
Door het constant benoemen van de verschillen tussen personen, ontstaat het idee en het gevoel dat bepaalde mensen of groepen mensen ook daadwerkelijk anders zijn dan 'de rest'. School speelt een belangrijke rol in het ontstaan van deze gevoelens. Wat namelijk niet helpt, is het regelmatig te horen krijgen dat je anders bent. Verschillen komen in de klas tijdens gesprekken en discussies veelvuldig naar voren. Overeenkomsten daarentegen nauwelijks, terwijl deze vaak veel groter blijken te zijn dan de verschillen.
Praten over verschillende manieren van denken en kijken naar de wereld kan dus heel goed zijn. Onderschat wordt hoe belangrijk het benoemen van overeenkomsten is. Dit probleem begint in de klas, want het constant benadrukken van verschillen, zonder overeenkomsten te benoemen, lijdt tot vervreemding.
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